
8. BP Joshua (we will study this in 2 meetings. This is for Meeting 1. Meeting 2 will be over 

the videoclip 4:50-7:26 ) 

8. BP Jozua. ( Deze studie zal over 2 bijeenkomsten worden verdeeld. Het onderstaande is 

voor de 1e bijeenkomst. de 2e zal gaan over 4:50-7:26 ) 

 

 

  

8. BP Joshua 



1.      How many divisions can the book of 

Joshua be divided into? What is the main 

theme of each? 

2.      At the beginning of the book, the 

writer intentionally presents Joshua as the 

new Moses. In what 3 ways is Joshua like 

Moses? 

3.      Joshua encounters the angelic 

commander of the Lord’s army and asks 

him on whose side he is. What does the 

commander’s reply make clear? 

4.      How do the Israelites experience this 

in their first battle at Jericho? 

5.      What does their defeat in the 2nd battle 

teach them? 

(leave section 4:50-7:26 till next week’s 

meeting Part 2) 

6.      After years of battle an old Joshua 

divides the land. Why is it so important? 

7.      In Joshua’s final 2 speeches, he, like 

Moses, calls the people to be faithful to 

God’s Covenant and they will experience 

_____and ______. But if they are unfaithful 

they will experience ________ and 

________. 

8.      Sharing: What is the most important 

thing you have learned about God in 

Joshua? 

 Scriptures: Josh 1:1-11, 23:1-13 

 

1. In hoeveel delen kan het boek Jozua 
verdeeld worden? Wat is het 
hoofdthema van elk deel? 

 
2. In het begin van het boek laat de 

schrijver Jozua opzettelijk zien als de 
nieuwe Mozes. Op welke 3 manieren 
lijkt Jozua op Mozes? 

 
3. Jozua heeft een ontmoeting met een 

engelachtige commandant van Gods 
leger. Hij vraagt hem aan wiens kant hij 
staat. Wat maakt het antwoord van de 
commandant duidelijk? 

 
4. Op welke manier ervaren de Israëlieten 

dit ook bij hun eerste veldslag tegen 
Jericho? 

 
5. Wat leert de nederlaag bij de 2e 

veldslag hen? 
 
(Sla het gedeelte 4:50-7:26 over. In deel 2 
zullen we het hierover hebben.) 
 
6. Na jaren van strijd verdeelt de ouder 

wordende Jozua het land. Waarom is dit 
belangrijk? 

 
7. In Jozua’s laatste 2 toespraken, roept 

hij, net als Mozes, het volk op om trouw 
te zijn aan Gods verbond. Zij zullen dan 
______ en ______ ervaren. Maar als ze 
ontrouw zijn, zullen ze _______ en 
______ ervaren. 

 
8.  Deel het belangrijkste wat je over God 

hebt geleerd uit Jozua. 
 

Schriftlezing:  Joz. 1:1-11, 23:1-13 

 

English：https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU&t=13s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JqOqJlFF_eU&t=13s


00:03 

The book of Joshua. 

00:04 

Let's back up and remember the story so far, 

00:06 

So God chose Abraham and then his family became the 

people of Israel, 

00:11 

who are then enslaved down in Egypt. 

00:14 

So through Moses, God rescued Israel out of Egypt, 

00:17 

he made a covenant with them at Mount Sinai 

00:19 

and he brought them through the wilderness. 

00:22 

So Israel then camped outside the promised land 

00:25 

and Moses called them to obey God’s commands 

00:28 

so that they could show all the other nations what God is 

like. 

00:32 

The book of Joshua picks up right after Moses has died 

 

00:36 

and Israel is ready to enter the land. 

00:38 [Q1] 

So the story of Joshua is designed with four main 

movements. 

00:42 

Joshua first leads Israel into the promised land, 

00:45 

and then once they are there, they meet all this hostility 

from the Canaanites 

00:48 

and so they engage them in battle, 

00:50 

then after their victory Joshua divides up the promised 

land 

00:54 

as the inheritance for the twelve tribes 

00:55 

and then the book concludes with these final speeches 

that Joshua gives to the people. 

01:01 

So let’s dive in and we will see how all of it flows 

together. 

01:04 

The first section begins with Moses’ death 

01:06 

and Joshua is appointed as Israel’s new leader, 

 00:03 

Het boek Jozua. 

00:04 

Laten we even terugkijken naar het verhaal tot nu toe; 

00:06 

God koos Abraham en zijn familie werd het volk van Israël, 

 

00:11 

die vervolgens in slavernij werd gebracht in Egypte. 

00:14 

Door Mozes, redde God Israël uit Egypte, 

00:17 

Hij sloot een verbond met hen op de berg Sinaï 

00:19 

en Hij bracht hen door de woestijn. 

00:22 

Israël zette hun kamp op buiten het beloofde land 

00:25 

en Mozes riep hen op aan Gods geboden te gehoorzamen, 

00:28 

zodat ze aan alle andere volkeren konden laten zien hoe 

God was. 

00:32 

Het boek Jozua pakt het verhaal direct op nadat Mozes is 

gestorven 

00:36 

en Israël klaar is om het land in te gaan. 

00:38  [Q1] 

Het verhaal van Jozua is ontworpen in vier grote delen. 

 

00:42 

Jozuua leidt eerst Israël in het beloofde land, 

00:45 

en dan als ze er zijn, komen ze al die vijandigheden van de 

Kanaänieten tegen 

00:48 

en worden ze betrokken in een strijd. 

00:50 

Na hun overwinning deelt Jozua het beloofde land op 

 

00:54 

als erfenis voor de twaalf stammen 

00:55 

en dan eindigt het boek met deze laatste toespraken die 

Joshua geeft aan de mensen. 

01:01 

Dus laten we erin duiken en we zullen zien hoe het 

allemaal bij elkaar komt. 

01:04 

Het eerste deel begint met de dood van Mozes 

01:06 

Jozua wordt aangesteld als nieuwe leider van Israël. 



01:09 [Q2] 

and the author intentionally presents Joshua as a new 

Moses, 

01:14 

so like Moses, Joshua calls the people to obey the Torah, 

01:17 

which means the covenant commands that they were 

given at Mount Sinai, 

01:21 

and then Joshua sends spies into the land 

01:24 

just as Moses did back in Numbers chapters 13 and 14 

01:27 

except it goes way better this time. 

01:29 

In fact, some Canaanites turn and follow the God of 

Israel, 

01:33 

Joshua then leads all Israel across the Jordan river and 

into the land. 

01:37 

Just like the sea parted for Moses in the Exodus 

01:41 

so here the river Jordan parts 

01:43 

and the priests carry the Ark of the Covenant across 

01:46 

leading all Israel with them. 

01:48 

Now, in chapter 5 the story transitions, 

01:51 

so the people look back to their roots as God’s covenant 

people 

01:55 

and so the new generation is circumcised 

01:58 

and they celebrate their first Passover in the land. 

02:00 

But then, they turn prepared to go forward 

02:03 [Q3] 

and Joshua has this crazy encounter with a mysterious 

warrior, 

02:08 

who, it turns out is the angelic commander of God’s 

army, 

02:11 

and Joshua asks, “Are you for us? Or are you for our 

enemies?” 

02:15 

The warrior responds, “Neither.” 

02:18 

Which shows that the real question here 

01:09  [Q2] 

De auteur presenteert Jozua opzettelijk als de nieuwe 

Mozes, 

01:14 

dus net zoals Mozes, roept Jozua het volk op om de Torah 

te gehoorzamen, 

01:17 

dus de geboden die werden gegeven op de berg Sinaï. 

01:21 

Dan stuurt Jozua spionnen het land in 

01:24 

net zoals Mozes deed in Numeri hoofdstuk 13 en 14. 

01:27 

Maar deze keer gaat het een stuk beter. 

01:29 

Het is zelfs zo dat sommige Kanaänieten zich bekeren en 

de God van Israël gaan volgen. 

01:33 

Jozua leidt dan Israël door de rivier de Jordaan het land in. 

01:37 

Net als bij Mozes de zee gescheiden werd in Exodus, 

01:41 

wordt hier de rivier de Jordaan gespleten, 

01:43 

en de priesters dragen de Ark van het Verbond over de 

rivier 

01:46 

en leiden heel Israël met hen mee. 

01:48 

Nu, in hoofdstuk 5 veranderd het verhaal: 

01:51 

De mensen kijken terug naar hun roots als memsen van 

Gods verbondsvolk, 

01:55 

en de nieuwe generatie wordt besneden 

01:58 

en zij vieren hun eerste Pascha in het land. 

02:00 

Dan zijn ze bereid om verder te gaan, 

02:03  [Q3] 

Jozua heeft dan een gekke ontmoeting met een 

mysterieuze krijger, 

02:08 

die, zo bijkt, een engelachtige commandant van Gods leger 

is. 

02:11 

Jozua vraagt: "Bent u voor ons? Of bent u voor onze 

vijanden? ' 

02:15 

De krijger antwoordt: "Geen van beide." 

02:18 

Waaruit blijkt dat de echte vraag hier 



02:21 

is whether Joshua is on God’s side. 

02:23 

It makes clear that this whole story is not about Israel 

versus the Canaanites, 

02:28 

rather this is God’s battle, 

02:30 

and Israel is going to play the role of spectators or 

sometimes supporters in God’s plan. 

02:36 

Which leads to the next section. 

02:38 

We find stories about all these conflicts that Israel has 

with different Canaanite groups, 

02:42 

and the first part retells the story of two battles in detail 

02:46 

and that is followed by a series of short stories 

02:49 

that condense years of battles into a few brief 

summaries. 

02:53 [Q4] 

So the first two battles are against Jericho and then Ai, 

02:57 

and they offer these contrasting portraits of God’s 

faithfulness versus Israel’s failure. 

03:04 

At Jericho, Israel is to take a completely passive 

approach, 

03:08 

so they let God’s presence in the Ark lead them around 

the city to music for six days 

03:14 

and just like Rahab turned to the God of Israel 

03:16 

maybe the people of Jericho would do the same, but they 

don't, 

03:20 

and so on the seventh day the priests blow the trumpets 

03:24 

and the walls come falling down leading Israel to victory. 

 

03:28 

The point of the story is that God is the one who will 

deliver his people; 

03:33 

Israel simply needs to trust and wait. 

 

03:35 

Now the next story, of the battle of Ai makes the opposite 

point. 

02:21 

is of Jozua aan Gods kant staat..... 

02:23 

Het maakt duidelijk dat dit hele verhaal nietover Israël 

versus de Kanaänieten gaat, 

02:28 

maar eerder dat dit Gods strijd is, 

02:30 

en Israël gaat de rol van toeschouwers of soms van 

supporter spelen in Gods plan, 

02:36 

wat leidt tot het volgende gedeelte. 

02:38 

We vinden verhalen over al die conflicten die Israël heeft 

gehad met verschillende Kanaänitische groepen. 

02:42 

Het eerste deel vertelt in detail over twee gevechten 

02:46 

en dat wordt gevolgd door een reeks korte verhalen 

02:49 

dat jaren van gevechten weergeeft in een paar korte 

samenvattingen. 

02:53  [Q4] 

De eerste twee veldslagen tegen Jericho en Ai, 

02:57 

bieden contrasterende portretten van Gods trouw versus 

het falen van Israël. 

03:04 

Bij Jericho, neemt Israël een volledig passieve aanpak, 

 

03:08 

en laten ze zich door Gods aanwezigheid in de Ark rond de 

stad leiden terwijl ze muziek maken, zes dagen lang. 

03:14 

en net zoals Rachab zich wendde tot de God van Israël 

03:16 

zouden misschien de mensen van Jericho hetzelfde doen, 

maar dat doen ze niet. 

03:20 

Dus op de zevende dag blazen de priesters de trompetten 

03:24 

en de muren komen naar beneden vallen wat Israël naar 

de overwinning leidt. 

03:28 

Het punt van het verhaal is dat God degene is die zijn volk 

zal bevrijden; 

03:33 

Israël hoeft alleen maar eenvoudig te vertrouwen en te 

wachten. 

03:35 

Nu het volgende verhaal over de slag om Ai maakt een 

heel ander punt. 



03:39 

So there is this Israelite named Achan, 

03:41 

and he steals from Jericho some of the devoted goods 

that were to belong to God alone 

03:47 

and then he lies about it. 

03:48 

It’s a pretty lame move after all that God has done for 

Israel, 

03:51 

and so Israel goes into battle with the city of Ai 

03:54 

and they are totally defeated, 

03:56 

and it’s only after humble repentance 

03:59 

and severely dealing with Achan’s sin that Israel gains 

victory. 

04:04 [Q5] 

And so together these two stories are placed right up 

front to make an important point. 

04:10 

If Israel is going to inherit the land, 

04:13 

they have to be obedient and trust in God’s commands. 

04:16 

They don’t get special treatment. 

04:18 

Now the second part of the section begins with the 

Gibeonites, a Canaanite people group 

04:23 

and they do just as Rahab did as they turn to follow the 

God of Israel 

04:27 

and they make peace with Israel. 

04:29 

This is in contrast to all these other Canaanite kings 

 

04:32 

who start to form alliances and coalitions and they want 

to destroy Israel. 

04:36 

So Israel engages them in battle and they win by a land 

slide. 

04:40 

So this whole section concludes with this summary list 

04:44 

of all of these victories won by Moses and then by 

Joshua. 

04:47 

Now, let’s stop for a second because odds are 

03:39 

Er is een Israëliet genaamd Achan, 

03:41 

die steelt in Jericho enkele van de gewijde spullen die 

alleen aan God toebehoorde 

03:47 

en dan liegt hij erover. 

03:48 

Het is een vrij domme zet na al wat God voor Israël heeft 

gedaan, 

03:51 

en dan gaat Israël de strijd aan met de stad Ai 

03:54 

en ze worden helemaal verslagen. 

03:56 

Het is pas na nederig berouw 

03:59 

en ernstig omgaan met de zonde van Achan dat Israël de 

overwinning behaalt. 

04:04 [Q5] 

Samen zijn deze twee verhalen vooraan geplaatst om een 

belangrijk punt te maken. 

04:10 

Als Israël het land wil beërven, 

04:13 

moeten ze gehoorzaam zijn en vertrouwen in Gods 

geboden hebben. 

04:16 

Ze krijgen geen speciale behandeling. 

04:18 

Het tweede deel van het hoofdstuk begint met de 

Gibeonieten, een Kanaänitische groep mensen 

04:23 

die net zoals Rachab zich tot de God van Israël wendden 

04:27 

en vrede sluiten met Israël. 

04:29 

Dit is in tegenstelling tot al de andere Kanaänitische 

koningen 

04:32 

die beginnen met het vormen van allianties en coalities en 

Israël willen vernietigen. 

04:36 

Dus Israël gaat met hen de strijd aan en ze winnen door 

een aardverschuiving. 

04:40 

Dit hele hoofdstuk eindigt met een samenvattende lijst 

04:44 

van al deze overwinningen gewonnen door Mozes en 

vervolgens door Joshua. 

04:47 

Nu, laten we even stoppen, omdat de kans groot is 



04:50 

that these stories and the violence in them, they are 

going to bother you, 

04:54 

and if you are a follower of Jesus, you’re bound to 

wonder, like, 

04:57 

didn’t Jesus said to love your enemies? 

04:59 

Why is God declaring war here? 

05:03 

So first, why the Canaanites? 

05:05 

The main reasons are actually given earlier in the biblical 

story 

05:09 

is that the culture of the Canaanites had become 

extremely morally corrupt, 

05:14 

especially when it comes to sex, 

05:15 

go check out Leviticus chapter 18, 

05:18 

and they also widely practiced child sacrifice, 

05:21 

go see Deuteronomy chapter 12, 

05:23 

and so God didn’t want these practices to influence 

Israel, 

05:27 

the Canaanites had to go. 

05:29 

Which raises the second question. 

05:31 

Did God actually command the destruction of all the 

Canaanites, like a genocide? 

05:36 

So at first glance, you know, you look at the phrases 

used in these stories. 

05:40 

They “totally destroyed them”, they “left no survivor or 

anything that breathed”, 

05:44 

but when you look a second time more closely, 

05:47 

you’ll see that these phrases are clearly hyperbole and 

not literal. 

05:52 

So go back to the original command about the 

Canaanites in Deuteronomy chapter 7. 

05:57 

Israel is first told to drive out the Canaanites, 

04:50 

dat deze verhalen met al het geweld, je niet lekker zit. 

 

04:54 

Als een volgeling van Jezus, begin je je af te vragen: 

 

04:57 

zei Jezus niet dat je je vijanden lief moest hebben? 

04:59 

Waarom is God zo oorlogszuchtig hier? 

05:03 

Als eerste, waarom de Kanaänieten? 

05:05 

De belangrijkste redenen zijn eigenlijk eerder in het bijbelse 

verhaal gegeven 

05:09 

namelijk dat de cultuur van de Kanaänieten extreem 

immoreel en corrupt was geworden, 

05:14 

vooral als het gaat om seks. 

05:15 

Ga dit maar na in Leviticus hoofdstuk 18. 

05:18 

En ze offeren ook op grote schaal kinderen, 

05:21 

zie maar in Deuteronomium hoofdstuk 12, 

05:23 

God wilde niet dat deze praktijken Israël zouden 

beïnvloeden, 

05:27 

de Kanaänieten moest gaan. 

05:29 

Dat werpt een tweede vraag op: 

05:31 

Heeft God echt de opdracht gegeven om alle Kanaänieten 

te vernietigen, als een genocide? 

05:36 

Zo op het eerste gezicht, kijk je naar de zinnen in deze 

verhalen. 

05:40 

Ze "verwoesten hen volledig", ze "liet niets wat adem had 

leven", 

05:44 

maar als je nog eens beter kijkt, 

05:47 

zul je zien dat deze zinnen duidelijk hyperbolen zijn en dus 

niet letterlijk. 

05:52 

Dus ga nog eens terug naar de oorspronkelijke opdracht 

over de Kanaänieten in Deuteronomium hoofdstuk 7. 

05:57 

Israel wordt eerst verteld om de Kanaänieten te verdrijven, 



06:00 

but then to totally destroy them 

06:02 

and then that is followed by commands to not intermarry 

with them 

06:06 

or enter into business deals with them. 

06:08 

So you can’t marry someone that you’ve destroyed. 

06:11 

I think you get the point. 

06:13 

The same idea applies to the stories in Joshua, look 

closely. 

06:17 

So for example, we’re told in Joshua chapter 10 

06:19 

that Israel left no survivors in the cities of Hebron or 

Debir, 

06:24 

but then later in chapter 15 we see these towns 

06:27 

and they’re still populated by Canaanites, 

06:29 

and so what we’re seeing is that Joshua fits in with other 

ancient battle accounts 

06:34 

by using non-literal hyperbolic language as part of the 

narrative style. 

06:39 

And so the word genocide doesn’t actually fit what we 

see here. 

06:43 

Especially in light of the stories about the Canaanites 

who did turn to the God of Israel, 

06:48 

like Rahab or the Gibeonites, God was open to those 

who would turn to him. 

06:52 

The last thing to think about is that these stories mark a 

unique moment in Israel’s history. 

06:57 

These battles were limited to the handful of people 

groups living in the land of Canaan. 

07:03 

With all other nations, Israel was commanded by God to 

pursue peace, 

07:08 

go read Deuteronomy chapter 20. 

07:10 

So the purpose of these battle stories was never to tell 

you, the reader, 

06:00 

maar dan om ze volledig te vernietigen. 

06:02 

Maar in het daarop volgende gebod om niet onderling te 

trouwen 

06:06 

en er geen zakelijke deals mee te sluiten. 

06:08 

Dus je kunt niet met iemand trouwen die je hebt vernietigd. 

06:11 

Ik denk dat je het punt snapt. 

06:13 

Hetzelfde idee geldt voor de verhalen in Jozua, kijk goed... 

 

06:17 

Als voorbeeld, er wordt ons verteld in Jozua, hoofdstuk 10 

06:19 

dat Israël geen overlevenden in de steden van Hebron en 

Debir liet, 

06:24 

maar dan later in hoofdstuk 15 zien we deze steden 

06:27 

nog steeds bevolkt zijn door Kanaänieten. 

06:29 

Wat we dus zien is dat Joshua aansluit bij andere oude 

oorlogsverslagen 

06:34 

door niet-letterlijke hyperbolische taal te gebruiken als de 

gebruikelijke stijl van vertellen. 

06:39 

En zo past het woord genocide niet echt bij wat we hier 

zien. 

06:43 

Vooral in het geval van de Kanaänieten die zich juist wel 

wenden tot de God van Israël, 

06:48 

zoals Rachab of de Gibeonieten, stond God open voor 

degenen die zich tot hem wende. 

06:52 

Het laatste punt is te bedenken dat deze verhalen een 

uniek moment in de geschiedenis van Israël markeren. 

06:57 

Deze gevechten waren beperkt tot een handjevol 

bevolkingsgroepen in het land Kanaän. 

07:03 

In relatie tot alle andere volkeren, werd Israël door God 

bevolen om vrede na te streven. 

07:08 

lees maar in Deuteronomium hoofdstuk 20. 

07:10 

Dus het doel van deze oorlogsverhalen was nooit om jou 

als lezer te vertellen 



07:14 

to go commit violence in God’s name. 

07:16 

Rather, they show God bringing his justice 

07:19 

on human evil at a unique moment in history, 

 

07:22 

and how he delivered Israel from being annihilated by the 

Canaanites. 

07:26 

Now, let’s go back to the book’s design. 

07:29 [Q6] 

After years of battles we see an aging Joshua 

 

07:32 

and he starts dividing up the land for the twelve tribes of 

Israel, 

07:36 

and most of this section is like lists of boundary lines, 

 

07:39 

and let us be honest, it’s kind of boring. 

07:41 

It’s like reading a map that has no pictures. 

07:44 

But for the Israelites these lists were super important. 

 

07:48 

This was the fulfillment of God’s ancient promises to 

Abraham 

07:51 

that his descendants would inherit the promised land. 

07:54 

. And so now it was all coming to pass right down to the 

detail, 

07:58 

which leads to the final section. 

08:00 

Joshua gives two speeches to the people 

08:02 

they’re very similar to the final speeches of Moses in 

Deuteronomy. 

08:06 

Joshua reminds them of God’s generosity, 

08:09 

how he brought them into the land and rescued them 

from the Canaanites. 

08:12 [Q7] 

And so, he calls them to turn away from the Canaanite 

gods 

 

07:14 

om geweld te gaan plegen in Gods naam. 

07:16 

Integendeel, zij tonen God als brenger van gerechtigheid 

07:19 

op het menselijke kwaad op een uniek moment in de 

geschiedenis, 

07:22 

en hoe hij Israël redde van de vernietiging door de 

Kanaänieten. 

07:26 

Nu, laten we teruggaan naar het ontwerp van het boek. 

07:29 [Q6] 

Na jaren van gevechten zien we een ouder wordende 

Jozua 

07:32 

en hij begint het land op te delen aan de twaalf stammen 

van Israël, 

07:36 

en het grootste gedeelte van deze sectie zijn lijsten van 

grenslijnen, 

07:39 

en laten we eerlijk zijn, dat is een beetje saai. 

07:41 

Het is als het lezen van een kaart zonder foto's. 

07:44 

Maar voor de Israëlieten waren deze lijsten super 

belangrijk. 

07:48 

Dit was de vervulling van Gods oude beloften aan Abraham 

 

07:51 

dat zijn nakomelingen het beloofde land zouden erven. 

07:54 

En nu komt dat allemaal langs tot aan het kleinste detail, 

 

07:58 

wat leidt tot het laatste gedeelte. 

08:00 

Jozua geeft twee toespraken tot het volk. 

08:02 

Ze zijn zeer vergelijkbaar met de laatste toespraken van 

Mozes in Deuteronomium. 

08:06 

Joshua herinnert hen aan Gods vrijgevigheid, 

08:09 

hoe hij ze bracht in het land en hen redde van de 

Kanaänieten. 

08:12 [Q7] 

Hij roept hem op zich af te keren van de Kanaänitische 

goden 

 



  

 

08:15 

and be faithful to the covenant they made. 

08:18 

If they do, it will lead to life and blessing in the land, 

 

08:22 

but if they’re unfaithful, 

08:24 

Israel will call down on itself the same divine judgement 

that the Canaanites experienced. 

08:30 

They’ll be kicked off the land into exile, 

 

08:32 

and so Joshua leaves Israel with a choice. 

08:35 

What is Israel going to do? 

08:37 

That’s the big question that looms as the story ends. 

08:41 

And that’s the book of Joshua 

08:15 

en trouw te zijn aan het verbond dat ze gesloten hadden. 

08:18 

Als ze dat doen, zal het leiden tot leven en zegen in het 

land, 

08:22 

maar als ze ontrouw zouden zijn, 

08:24 

zal Israël hetzelfde goddelijke oordeel over zich afroepen 

als de Kanaänieten hebben ervaren. 

08:30 

Ze zullen het land uitgeschopt worden en in ballingschap 

worden genomen. 

08:32 

Dus Jozua laat Israël een keuze. 

08:35 

Wat zou Israël gaan doen? 

08:37 

Dat is de grote vraag die opdoemt als het verhaal eindigt. 

08:41 

En dat is het boek Jozua. 

 


