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1. Israel was to arrange their camp

with God at , then
around that, and then
around them neatly

arranged. What was this all to
symbolize?

2. After the 10 spies lead the people
in rebellion, what does Moses d?
How does God give the people what
they want but not at the expense of
his justice?

3. How did Moses dishonor God at
the rock? What was his punishment?
4. Atfter this, the people (again)
rebelled against God and (again)
Moses interceded for them. God then
told Moses to lift up the bronze snake
to heal those who were dying. What
does this tell you about God in His
dealing with such a rebellious people
to still keep His Covenant Promises?
God is just and will punish those who
rebel against Him, but even God’s
justice gets transformed into

5. The king of Moab hires a prophet
Balaam to pronounce curses on the
approaching Israel army. But 3 times
Balaam pronounces blessing instead
of curses. What does this remind you
of about Abraham in Gen12? Balaam
even prophecies about a future king
of Israel who will one day bring justice
to all of the nations. What does this
remind you of in Gen49?

6. In this account of Balaam the
Israelites, who were down in the
camp grumbling and , did not
even know how God was protecting
them and even them. The later
writers of the OT and even NT would
retell these wilderness events time
and again to contrast between
Israel’s and God’s .
7. While God will remain faithful to
His covenant promises, these
wilderness events also serve as a
warning: God will allow

8. Sharing: What is the most
important thing you have learned
about God in Numbers?

Scripture reading:

1. De Israélieten moesten hun kamp opslaan met

God in . Daar omheen en
. Daar omheen de

netjes gerangschikt. Wat

symboliseert deze rangschikking?

2. Wat doet Mozes, wanneer de 10 spionnen het

volk tot opstand brengen?

Wat gaf God aan de mensen wat ze wilden

hebben? Hoe deed Hij dat, zodat het niet ten

koste van Zijn rechtvaardigheid ging?

3. Hoe onteerde Mozes God bij de rots? Welke

straf kreeg hij?

4. Hierna kwam het volk (weer) in opstand tegen

God en (weer) bemiddelde Mozes voor hen. God

liet Mozes een koperen slang op een paal

hangen, om de mensen die stervende waren te

genezen. Wat zegt je dit over hoe God omgaat

met zo’n opstandig volk om toch zijn Verbond te

kunnen houden?

God is rechtvaardig en zal degenen die tegen

Hem rebelleren straffen. Maar zelfs Gods

rechtvaardigheid wordt getransformeerd in

5. De Koning van Moab huurt de tovenaar
Bileam om het naderende Israélische leger te
vervloeken. Maar 3 keer spreekt Bileam zegen uit
in plaats van vloek. Hoe laat dit je denken aan
Abraham in Genesis 12?
Bileam profeteert zelfs over de toekomstige
koning van Israél die op een dag Gods
rechtvaardigheid zal brengen aan alle volkeren.
Waaraan herinnert je dit (Gen49)?
6. In deze gebeurtenis met Bileam, zijn de
Israélieten beneden in het kamp aan het
mopperen en kwamen in , terwijl ze niet
eens wisten hoe God hen beschermde en zelfs

. Latere schrijvers van het OT en zelfs
het NT zouden deze verhalen uit de woestijnreis
vertellen om de tegenstelling te laten zien tussen
Israéls en Gods :
7. Terwijl God trouw blijft aan Zijn Verbond,
dienen deze verhalen van de woestijnreis ook als
een waarschuwing: God maakt het mogelijk dat

8. Deel het belangrijkste wat je over God hebt
geleerd vanuit Leviticus.

Schriftlezing:
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00:03

The Book of Numbers. This fourth book of the Bible
carries forward the story of

00:06

Israel after their exodus from slavery in Egypt. God
had brought them to Mount

00:10

Sinai and He entered into a covenant with them there,
and despite Israel's rebellion,

00:15

God had graciously provided a way for Israel to live
near his holy presence in

00:20

the tabernacle. So the Book of Numbers begins as
Israel wraps up their one-year

00:25

stay at Mount Sinai and they head out into the
wilderness on their way to the

00:30

land that God promised to Abraham. Now the book's
storyline is designed

00:33

according to the stages of their journey. So the first
section begins at Mount

00:38

Sinai, but then they set out in travel to the wilderness
of Paran. And then from

00:43

there they travel to the plains of Moab, which is right
across from the promised

00:48

land. Now the first part opens with a census where the
people are numbered.

00:52

That's where the book gets its name. And then there
are laws about how the tribes

00:56 [Q1]

of Israel were to be arranged in their camp. So the
tabernacle was to be at the

01:00

center, and then around that the priests and the
Levites, and then around them

01:04

the twelve tribes neatly arranged with Judah at their
head. Now this was all an

01:09

00:03

Het boek Numeri. Dit vierde boek van de Bijbel gaat
verder met het verhaal van

00:06

Israél na hun uittocht uit de slavernij uit Egypte. God
had hen gebracht naar

00:10

de berg Sinai en Hij sloot daar een verbond met hen
en ondanks de opstand van Israél,

00:15

heeft God in zijn genade Israél een manier
aangeboden om in de buurt van Zijn heilige
aanwezigheid in de tent (tabernakel) te kunnen
00:20

leven. Het boek Numeri begint als Israél hun eenjarige
00:25

verblijf aan de berg Sinai beéindigd en ze op pad gaan
door de woestijn, op weg naar het

00:30

land dat God aan Abraham beloofd heeft. De
verhaallijn van het boek is ontworpen

00:33

volgens hun verblijfplaatsen tijdens hun reis. Dus het
eerste deel begint bij Berg

00:38

Sinai, dan reizen ze naar de woestijn bij Paran. En
vanaf daar

00:43

reizen ze naar de vlakte van Moab, dat aan de
overkant van het beloofde

00:48

land ligt. Het eerste deel begint met een volkstelling
waarbij de mensen worden geteld.

00:52

Dat is waar het boek naar genoemd is
(Numeri/Nummers). En dan zijn er wetten over hoe de
stammen

00:56 [Q1]

van Israél moeten worden gesitueerd in hun kamp.
Dus de tabernakel was in het

01:00

midden, en daaromheen de priesters en de Levieten,
en vervolgens om hen heen

01:04

de twaalf stammen netjes gerangschikt met Juda aan
het hoofd. Dit alles is een

01:09




elaborate symbol about how God's holy presence was
at the center of their

01:13

existence as a people. This is all followed by a whole
series of laws that

01:17

developed the purity laws from the book of Leviticus. If
God's presence was going

01.22

to be in their midst, every effort should be made to
make the camp pure--a place

01:26

that welcomes God's holiness. In chapter 10, the cloud
of God's presence lifts

01:31

from the tabernacle and guides Israel away from Sinai
out into the wilderness

01:35

and immediately things go terribly wrong. So in chapter
11 the people start

01:41

complaining about their hunger and thirst and how they
want to go back to

01:45

Egypt. And then in chapter 12, Moses's own brother
and sister began opposing

01:50

and bad-mouthing him in front of all of the people. This
trip is not off to a

01:54

good start. The next section begins as the Israelites
arrived in the desert of

0158

Paran--about halfway to the promised land. And God
tells Moses to send out the

02:03

twelve spies, one for each tribe, so they can scout out
the Promised Land. So when

02:08 [Q2]

the spies all return, ten of them say that there is no
chance Israel can

02:12

survive there because the Canaanites will destroy
them.

02:15

But there are two spies, Caleb and Joshua, who say
that God can save them but the

uitgebreid symbool van hoe Gods heilige aanwezigheid
in het middelpunt van hun

01:13

bestaan stond als volk. Dit wordt gevolgd door een
hele reeks wetten die

01:17

de wetten van zuiverheid uit het boek Leviticus verder
uitwerken. Als Gods aanwezigheid in hun

01:22

midden was, moest alles in het werk worden gesteld
om het kamp puur te maken: een plaats

01:26

dat Gods heiligheid verwelkomt. in hoofdstuk 10, lift de
wolk van Gods aanwezigheid op

01:31

van de tabernakel en begeleidt Israél weg van de Sinai
de woestijn in

01:35

en meteen gaat het vreselijk mis. In hoofdstuk 11
beginnen de mensen

01:41

te klagen over honger en dorst en hoe ze liever terug
willen gaan naar

01:45

Egypte. En dan in hoofdstuk 12, beginnen ook nog de
eigen broer en zus van Mozes zich tegen hem te keren
01:50

en naar alle mensen toe slecht over hem te praten.
Deze reis heeft bepaald geen

01:54

goede start. Het volgende deel begint met de
Israélieten die in de woestijn aankomen van

01:58

Paran, ongeveer halverwege het beloofde land. En
God zegt Mozes dat hij 12 verspieders

02:03

heen moet zenden, één voor elke stam, zodat ze het
Beloofde Land kunnen verkennen. Maar wanneer
02:08 [Q2]

de spionnen terugkeren, zeggen tien van hen; er is
geen kans dat Israél dit kan

02:12

overleven, want ‘de Kanaanieten zullen ons
vernietigen’.

02:15

Maar er zijn twee spionnen, Kaleb en Jozua, die
zeggen dat God hen kan redden. Maar de




02:20

10 whip up the people into a fearful rage and they start
planning a mutiny!

02:25

They're going to appoint a new leader and head back
to Egypt. So God is

02:29

understandably angry and Moses intercedes on the
people's behalf. He calls

02:33

God to be faithful to His promises to Abraham. And so
God does, but not at the

02:39

expense of his justice. He gives these Israelites what
they want--to not enter

02:43

the land. And God sentences this generation to wander
in the wilderness

02:47

for forty years until they die.

02:50

Only their children will get to enter the Promised Land.
Now you'd think this severe

02:54

consequence would wake them up, but it gets even
worse. So, in the next story

02:58

there's a whole group of Levites that began a rebellion
and they challenged

03:02

Moses and Aaron's leadership, saying that they have
gone way too far. So God deals

03:07

severely with these Levites and he renews his
commitment to Moses and Aaron as

03:12

Israel's leaders. Now as they leave the region of Paran
and hit the road, it goes

03:17

downhill yet again. The Israelites start complaining
again about their thirst and

03:22

they ask why Moses even brought them out of Egypt in
the first place. So God tells

03:26 [Q3]

02:20

10 zetten het volk aan tot angstige woede en ze
plannen een muiterij! (een coup)

02:25

Ze willen een nieuwe leider benoemen en teruggaan
naar Egypte. Dus God is

02:29

begrijpelijkerwijs boos en Mozes bemiddelt namens de
mensen. Hij roept

02:33

God op om trouw aan Zijn beloften aan Abraham te
zijn. En God doet dat, maar niet ten

02:39

koste van zijn rechtvaardigheid. Hij geeft deze
Israélieten wat ze willen: ze mogen het Beloofde Land
02:43

niet binnen. En God veroordeeld deze generatie tot 40
jaar lang

02:47

in de woestijn te blijven dwalen tot ze sterven.

02:50

Alleen hun kinderen zullen het Beloofde Land ingaan.
Nu zou je denken dat deze ernstige

02:54

consequentie hun wakker zou schudden, maar het
wordt nog erger. In het volgende verhaal

02:58

is er een hele groep Levieten, die een opstand
begonnen en ze daagden

03:02

het leiderschap van Mozes en Aaron uit, door te
zeggen dat ze veel te ver zijn gegaan. Maar God
handelt dit

03:07

met deze Levieten ernstig af en hij vernieuwt zijn
commitment met Mozes en Aaron als

03:12

Israélische leiders. Wanneer ze vertrekken van de
regio Paran en op weg zijn, gaat het

03:17

nog verder bergafwaarts; De Israélieten beginnen weer
te klagen over dorst en

03:22

ze vragen waarom Mozes hen tberhaupt uit Egypte
heeft gebracht. God vertelt

03:26 [Q3]




Moses to speak to a rock, to bring out water for all of
the people. But Moses

03:31

doesn't really do this. He oversteps his bounds. He hits
the rock twice and

03:36

then says, "You rebels! Do we have to bring water out
of this rock?" So Moses

03:40

dishonors God by putting himself in God's place as the
one who brings out

03:44

the water. And so Moses brings down on himself the
same fate as the wilderness

03:50

generation. He too will die in the desert and never get
to enter the Promised Land.

03:54

After this the Israelites rebel yet again and God brings
a very strange

03:59

judgment on them.

04:00

Venomous snhakes to come and bite the people. And
so Moses again

04:04

intercedes on behalf of the people and God tells
Moses to do this: to make a

04:09

bronze snake and lift it up on a pole so that whoever
looks at this snake

04:14 [Q4]

would be healed of the poisonous snake bite. It's a
very strange symbol, but it speaks

04:19

to the challenge that God has by being faithful to His
covenant. He's right to

04:25
bring justice on the Israelites’ evil.

04:27
But even God's justice gets transformed into a source
of life for those who will

Mozes dat hij tegen een rots moet spreken, om er
water uit te laten lopen voor alle mensen. Maar Mozes
03:31

doet dit niet echt. Hij overschrijdt zijn grenzen. Hij slaat
de rots tweemaal en

03:36

zegt dan: "Jullie opstandelingen! Moeten wij water uit
deze rots halen?" dus Mozes

03:40

onteert God door zichzelf in Gods plaats te zetten als
degene die het water

03:44

brengt. En zo komt hetzelfde lot ook op Mozes neer.
Net zoals de rest van de woestijngeneratie,

03:50

zal hij ook sterven in de woestijn en nooit het Beloofde
Land in gaan.

03:54

Nadat de Israélieten opnieuw in opstand komen,
brengt God een zeer vreemd

03:59

oordeel over hen.

04:00

Giftige slangen komen en bijten het volk. En dus moet
Mozes nogmaals

04:04

bemiddelen namens de mensen en God vertelt Mozes
om het volgende te doen: ze moeten

04:09

een koperen slang maken en deze op een paal zetten,
zodat wie er naar deze slang kijkt

04:14 [Q4]

genezen zou worden van de giftige slangenbeet. Het is
een heel vreemd symbool, maar het geeft aan

04:19

dat ondanks de uitdaging (de opstandigheid van het
volk) God trouw blijft aan Zijn verbond. Hij heeft gelijk
wanneer

04:25

Hij rechtvaardigheid brengt op het kwaad van de
Israélieten. (God moet de zonde straffen omdat Hij
rechtvaardig is)

04:27

Maar zelfs Gods gerechtigheid wordt getransformeerd
in een bron van leven voor degenen die




04:33

look to God for healing. From here the people head
into the plains of Moab.

04:38

The first main part of this section focuses on the
strange figure of Balaam.

04:41 [Q5]

So the king of Moab is freaked out at this huge group
of people traveling

04:46

through his territory, so he hires a pagan sorcerer,
Balaam, to pronounce curses

04:51

on Israel. And three different times

04:54

Balaam finds that he cannot curse them. He can utter
only blessing upon Israel.

04:59

Remember God's promise to Abraham from Genesis
12. So not only can Balaam not

05:03

curse Israel, but God actually gives him a vision about
a future Israelite king

05:08

who will one day bring God's justice to all of the
nations. This vision recalls

05:12

Jacob's promise to Judah in Genesis chapter 49. Now
it's worth stopping to reflect on

05:18

the flow of the book so far. The rebellion stories in the
wilderness, they

05:22

just heap up on one another, getting worse and worse.
And while God does bring

05:27

partial acts of judgment on Israel, he's also kept
showing mercy, providing food

05:31

and water along the way.

[Q6]

And so the Balaam story, it shows God's grace in
05:36

bright colors because here's Israel-- they're down on
the camp grumbling and

04:33

op zoek zijn naar God om te genezen. Van hieruit
vertrekken de mensen naar de vlakte van Moab.
04:38

Het eerste hoofdgedeelte van deze sectie richt zich op
de vreemde figuur van Bileam.

04:41 [Q5]

De koning van Moab is in alle staten als deze grote
groep mensen

04:46

via zijn grondgebied reizen, dus hij huurt een heidense
tovenaar in, Bileam, om vloeken uitspreken

04:51

over Israél. En drie verschillende keren

04:54

merkt Bileam dat hij ze niet kan vervioeken. Hij kan
alleen maar zegen uitspreken over Israél.

04:59

Vergeet niet Gods belofte aan Abraham uit Genesis
12. Niet alleen kan Bileam

05:03

geen vioek over Israél uitspreken, maar God geeft hem
zelfs een visie over een toekomstige Israélitische
koning

05:08

die op een dag Gods rechtvaardigheid zal brengen aan
alle volkeren. Deze visie herinnert ons aan

05:12

Jakob's belofte aan Juda in Genesis 49. Nu is het de
moeite waard te stoppen en om er over

05:18

na te denken hoe het in het boek tot nu toe gaat. De
verhalen over de opstanden in de woestijn, zij

05:22

volgen elkaar op en het worden erger en erger. En
hoewel God gedeeltelijk oordeel brengt

05:27[Q6]

over de daden van Israél, is Hij ook barmhartigheid, en
voorziet in voedsel

05:31

en water tijdens de reis. En dus toont het verhaal van
Bileam, Gods genade

05:36
want hier is Israél, zitten ze in hun kamp en mopperen




05:41

rebelling--but up in the hills, unbeknownst to them,
05:44

God is protecting and even blessing them. And it's this
contrast between Israel's

05:49

rebellion and God's faithfulness in the wilderness that
has made these

05:53

stories so important for later generations of Israel. So
the wilderness

05:57

stories are retold time and again by later biblical
prophets and poets and

06:03

even by the apostles in the New Testament. And these
stories always serve

06:06 [Q7]

as a warning that while God will remain faithful to His
covenant promises, he

06:11

will also allow his people to walk away in rebellion and
face the consequences.

06:17

After this, the rest of the book focuses on the children
of the wilderness

06:21

generation and they begin preparing to inherit the
promised land. They take

06:25

another census of the new generation, then they go on
and win a number of

06:28

battles with the people groups around them and then a
few tribes even begin to

06:33

settle in the Promised Land. So the book ends with the
new generation poised to

06:38

enter into the land

06:39

and Moses is about to deliver his final words of wisdom
and warning. But for now,

06:45

that's what the book of Numbers is all about.

05:41

komen in opstand, maar in de heuvels, buiten het
medeweten van hen om,

05:44

beschermt en zegent God hen zelfs. En het is deze
tegenstelling tussen Israéls

05:49

rebellie en Gods trouw in de woestijn dat deze
verhalen zo belangrijk

05:53

heeft gemaakt voor de latere generaties van Israél.
Dus de verhalen uit de woestijn

05:57

worden keer op keer verteld door de latere bijbelse
profeten en dichters en

06:03

zelfs door de apostelen in het Nieuwe Testament. En
deze verhalen dienen altijd

06:06 [Q7]

als een waarschuwing dat terwijl God trouw blijft aan
Zijn verbond, hij het ook mogeljk

06:11

maakt voor zijn volk om weg te lopen en in opstand te
komen, maar de gevolgen daarvan ook ondervinden.
06:17

Hierna richt de rest van het boek zich op de kinderen
van deze woestijn generatie

06:21

en ze beginnen met de voorbereiding op het beérven
van het beloofde land. Ze starten

06:25

een nieuwe volkstelling van de nieuwe generatie,
daarna winnen ze een aantal

06:28

gevechten met groepen mensen rond hen en een paar
stammen beginnen zich zelfs te

06:33

vestigen in het Beloofde Land. Dus het boek eindigt
met de nieuwe generatie klaar om

06:38

het land binnen te gaan.

06:39

Mozes staat op het punt zijn laatste woorden van
wijsheid en waarschuwing te spreken. Maar voor nu,
06:45

is dit wat het boek Numeri is.













